St. Stephanusvuur, jaargang 59 nummer 6

Van de redactie. ..

Herfst

Voor u ligt het herfstnummer van ons parochieblad. De herfst heeft zich al
duidelijk laten zien in de eerste storm en de natuur lijkt te sterven.

In deze periode valt ook de viering van Allerzielen.

In dit nummer vindt u een uitnodiging om deze viering bij te wonen en zo
onze dierbare overledenen te gedenken en troost te vinden bij elkaar en in
Gods woord. Misschien kan het volgende gedichtje u nog enige troost
bieden:

Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
Bij hem te wonen in zijn glanzend huis

Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken
Je hebt ze nu- want je bent veilig thuis.

(Nel Benschop)

U vindt in dit nummer ook foto’s van de wand met herdenkingskruisjes van
alle drie de parochies.

We kijken ook nog even terug op de parochiedag van 7 september. En we
kijken vooruit naar de komende periode: Advent en Kerst.

Omdat de eerste adventsviering al geweest is voor het volgende nummer
van het Stepahanusvuur uitkomt wordt er in dit nummer alvast even bij
stilgestaan.

Verder vindt u natuurlijk alle belangrijke informatie betreffende onze
parochie en het samenwerkingsverband.

Wij hopen dat u het blad weer met veel plezier zult lezen.

Namens de redactie,
Lucy Wegman
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Van de pastores . ..

Willibrord: Nieuwe wegen gaan....

Op 6 november vieren wij het feest van de Heilige Willibrord. Er zijn heel
wat afbeeldingen van hem gemaakt. Vaak wordt deze bisschop en
geloofsverkondiger van de Nederlanden afgebeeld zittend op een paard en
een kerk in zijn handen, of soms met een bron aan zijn voeten. De oude
verhalen zeggen, dat overal waar Willibrord zijn staf neerzette, bronnen en
wellen en putjes ontsprongen. Waar hij zijn staf neerzette, daar ontsprongen
nieuwe levenskansen.

Zulke verhalen kunnen ons twee dingen zeggen. Ofwel dat Nederland in die
tijd nog erg nat en moerassig was, ofwel dat mensen zijn nieuwe boodschap
echt ervaren hebben als een rijke bron van nieuw leven. Willibrord zelf kon
op zijn beurt natuurlijk ook putten uit de onuitputtelijke bron van het
Christelijke geloof en hij bleef op zijn paard voortdurend onderweg. Hij
zorgde voor de vestiging van het christelijke geloof hier in Nederland.
Willibrord zal verbaasd gestaan hebben over wat hij allemaal zag en hoorde
in het land der Friezen. Zelf gelukszoeker en geluksbrenger was hij in het
jaar 690 met enkele vrienden vanuit Ierland de zee overgestoken. Alles was
nieuw en vreemd toen hij over wadden en drassige paadjes trok en mensen
ontmoette in dorpen en gehuchten. Goden als Wodan, Frya, Thor ..., het
Walhalla waar de gestorvenen konden uitrusten, gelauwerd en verzorgd
door de Walkuren, het liefste personeel dat je je denken kon. Hij had er nog
nooit van gehoord.

Het was helemaal nieuw voor hem, dat heidense geloof van de Friezen. Het
volk der Friezen was wel een tolerant volk, een volk van handelsmensen,
dat door heel Europa trok. In deze wereld bracht de monnik Willibrord de
boodschap van Christus binnen. Dat was niet direct een makkelijke klus.
Toch heeft de boodschap die hij bracht vaste voeten aan de grond gekregen
in ons kikkerlandje. Willibrord had daarbij zijn eigen werkwijze. Knoop aan
bij de plaatselijke heidense tradities en probeer die te kerstenen. Ofwel,
probeer die traditie tot een christelijke traditie om te buigen.

In deze tijd zouden wij zeggen: Sluit je aan bij de belevingswereld van
mensen en probeer zo je boodschap invulling te geven. Dit betekent
allereerst dat je respect moet hebben voor wat mensen zelf al hebben
opgebouwd en respect moet hebben voor datgene wat mensen belangrijk
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vinden. Dat betekent ook dat je niet vast moet zitten in allerlei structuren en
gewoontes. Dat je niet angstig moet zijn, om ook eens wat los te laten en
buiten je eigen grenzen te kijken. Dat betekent dat je als kerk, als gelovige
voortdurend onderweg moet blijven, moet blijven zoeken naar de bron van
je geloof en deze vertalen naar de tijd van nu en de wereld waarin wij leven.
Dan pas kunnen wij wat betekenen voor de mensen om ons heen.

Afgelopen weken is, onder leiding van paus Franciscus, de buitengewone
bisschoppensynode over het gezin geweest. Tijdens die synode in Rome is
er gesproken over allerlei heikele punten in onze kerk, zoals het omgaan
van onze kerk met geboortebeperking, hertrouwd gescheidenen, ongehuwd
samenwonenden en het omgaan met homoseksualiteit, zaken die onder
vorige pausen niet eens bespreekbaar waren. De synode gaat uit van de
realiteit in de samenleving en probeert een pastorale toon aan te slaan.
Misschien hadden wij in onze westerse context op meer veranderingen
gehoopt. Maar de paus omschrijft in zijn slottoespraak deze synode als een
reis. Je zou kunnen zeggen, een wereldreis, want onze Kerk heeft te maken
met vele continenten en hun eigen heel diverse gewoonten en culturen. Het
is een zoeken naar de actualisatie van de leer en de pastorale praktijk van de
wereldkerk. Op weg naar de synode in 2015 mogen we ondertussen verder
nadenken over de vragen omtrent seksualiteit, huwelijk en gezin en over de
vele moeilijkheden en uitdagingen waar families vandaag de dag mee
geconfronteerd worden.

In deze tijd is het een uitdaging om ons geloof en onze kerk levend en
zichtbaar te houden in de samenleving. In deze tijd is het een uitdaging om
er zelf voor uit te komen gelovig te zijn. Maar wanneer je leeft met Jezus,
met God, durf je misschien wel een stap verder te gaan, omdat je er op
vertrouwt dat God met jou gaat. Dan durf je misschien wel een geluid te
laten horen tegen onrecht om je heen. Dan durf je misschien op te komen
voor de kwetsbaren in onze samenleving, die vaak buiten de boot vallen.
Dan durf je misschien wel je vooroordelen los te laten en de ander echt te
ontmoeten. Juist dan wordt de blijde boodschap van Jezus herkenbaar en
voelbaar. Juist dan wordt Gods Rijk zichtbaar op aarde.

Willibrord ging ons voor, hier in Nederland. Hij was de bron van alle
Christenen, of we nu van gereformeerde, hervormde, katholieke of lutherse
stam zijn, voor ons allen is hij de bron die ons verbindt.

3

Stephanusvuur jaargang 59 — nr 6



Laten ook wij ons verbonden blijven voelen met elkaar en ons onderling
niet laten verdelen. Met een open oog en een luisterend oor voor elkaar,
steeds weer terugkijkend naar Hem naar wie wij ons noemen: Christus de
Heer, die ons allen gezonden heeft om een bron van geloof voor elkaar te
zijn. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ook Willibrord kreeg wel eens
natte voeten. En toch ging hij door, met respect voor wat er al aan geloof in
mensen aanwezig was.

Met dat geloof mogen we vandaag de dag verder, ... het verleden achter ons
laten, ... niet vergeten, maar als bron meenemen voor de toekomst. We
mogen samen op pad. Net als Willibrord, samen op weg, te paard en met de
kerk in de hand, een zwervend en evangeliserend bestaan. Niet tot op de
letter, maar gebaseerd op respect. Samen op weg om nieuwe bronnen van
geloof aan te boren, waarbij wij ons allemaal thuis kunnen voelen.

Mede namens pastor Jozef Okonek wens ik ons allen een inspirerende reis
door het land van geloven!

Pastor Dorenda Gies
Uitnodiging viering Allerzielen

Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

Dit jaar vieren wij Allerzielen op zondag. We
zien dat op allerlei plekken, ook buiten de kerk,
aandacht geschonken wordt aan al die dierbaren
die wij moeten missen. Al die mensen die ons
zijn voorgegaan en die mede hebben bepaald
wie wij nu zijn en wat wij nu doen.

Door het hele jaar heen klinken de namen van
onze dierbare overledenen in onze vieringen,
opdat wij hen niet vergeten. Met Allerzielen
willen wij juist hen gedenken in het Licht van
God.
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Tijdens de viering noemen wij alle namen van hen van wie wij het
afgelopen jaar vanaf Allerzielen 2013 afscheid hebben genomen vanuit
onze gemeenschap. Wij ontsteken een licht voor hen. Voor iedereen in de
kerk is er daarna ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor alle
andere dierbare overledenen. Hopelijk is dit een teken dat onze
geloofsgemeenschap haar overledenen niet wil vergeten. Onze liefde en
onze gebeden verbinden ons telkens opnieuw met elkaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de viering van Allerzielen op zondag
2 november om 10 uur in onze kerk. Er is dan ook kinderviering.

Na afloop van de viering is er voor iedereen gelegenheid om nog een kopje
koffie, thee of limonade te drinken en elkaar te ontmoeten. U bent allen van
harte uitgenodigd!

Kroniek ...

Overleden...

Op 17 oktober is overleden pastoor P.J.M. Jenniskens op de leeftijd van 86
jaar. Pastoor Jenniskens was waarnemend pastoor van onze parochie van
1994 tot 1999.

De afscheidsviering voor pater Pieter Jan Mathieu Jenniskens werd
gehouden op 22 oktober om 14.30 uur in de Paterskerk in Weert, waarna hij
begraven is te midden van zijn Franciscaner medebroeders.

Dat God aan hen die achterblijven de kracht mag geven om met dit gemis te
leven en de herinnering aan hun dierbare overledene levend te houden.

Doopviering in onze parochies

Als uuw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich
aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl), of
telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke
parochies wordt gedoopt.
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Van het bestuur...

Collecteopbrengsten:

Datum 1° 2° Bijzondere 2° collecte

3/8 91,75 75,37 Gezangenbundels GvL
10/8 61,72 55,05 Gezangenbundels GvL
17/8 97,78 87,21 Gezangenbundels GvL
24/8 223,04 184,85 Gezangenbundels GvL
31/8 69,06 65,29 Gezangenbundels GvL
7/9 129.36 124,64 Gezangenbundels GvL
14/9 118,64 111,72 Gezangenbundels GvL
21/9 67,98 90,30 Vredesweek (Pax Christi)
28/9 141,32 156,11 Vredesweek (IPax Christi)

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2° collecte t.b.v. de
aanschaf nieuwe gezangbundels, tenzij er een speciale collecte voor een
goed doel is.

Speciale collecten komende periode:

2 november  Radboudzondag

9 november  Willibrordzondag

16 november Jeugdcollecte

30 november t/m 21 december Adventsactie

Radboudzondag

De naam is ontleend aan Sint Radboud (ca. 850-917), bisschop van Utrecht
en patroon van de katholieke wetenschapsbeoefening in Nederland. De
stichting richt zich op de vorming van jonge mensen die bijdragen aan de
opbouw van een gezonde samenleving vanuit het katholieke gedachtegoed.
Kernwoorden zijn: aandacht voor de menselijke waardigheid van elke
persoon en solidariteit met de zwakkeren, vanuit een gezond oordeel en
inzet van alle ontvangen talenten
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Willibrordzondag

In de oecumenische beweging wordt met vasthoudendheid en ijver gezocht
naar een gemeenschappelijk verstaan van wezen en zending van de Kerk.
Een gemeenschappelijke visie is van groot betekenis op de weg naar het
herstel van volledige kerkgemeenschap. Dankzij de oecumenische dialogen
zijn we heel eind op deze weg gevorderd. Maar we zijn er nog niet. Het
thema van Willibrordzondag "Kerk, 'n Weg te gaan" sluit aan bij deze
gezamenlijke zoektocht van christenen naar een gezamenlijke visie op de
Kerk. Tegelijkertijd drukt het de dynamiek uit van de Kerk als Gods volk
onderweg.

Jeugdcollecte

Jongeren hebben ondersteuning nodig om de vlam brandend te houden, om
met elkaar en met u Kerk te zijn. Het jongerenwerk wil dit stimuleren. Onze
jongerenwerkers doen belangrijk werk: ze leggen contacten met jonge
mensen binnen en buiten de Kerk. Ze organiseren ontmoetingen,
vormingsdagen en diaconale projecten. Ze stimuleren jongeren om zich in
te zetten in hun parochie en ontwikkelen materialen om tiener- en
jongerengroepen op te zetten. Helpt u mee om het jongerenwerk in ons
bisdom in stand te houden?

Uw gebed en financién zijn van onmisbare waarde.

Adventsactie

De adventsactie collecte is bedoeld als bijdrage voor concrete projecten in
de tijd voor Kerstmis. Ondersteuning het hele jaar door van missionaire
ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met
Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Belangrijk is het
blijven geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten.

De kernboodschap van de Adventsactie is "Kom samen in actie om hoop te
brengen in het Licht van Kerstmis". Er is geen duisternis in staat om licht te
overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis
verdrijven.
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Aanschaf nieuwe Gezangenbundels GvL.

Al jaren maken we in onze kerk gebruik van de uitgave van Gooi en Sticht
“Gezangen voor Liturgie” de zogenaamde rode bundel. In 1996 is er een
nieuwe bruine bundel uitgekomen “Gezangen voor Liturgie”. Hierin is een
aantal verbeteringen aangebracht en er zijn meer liederen opgenomen.
Zowel Beilen als Hoogeveen gebruiken al enige jaren de nieuwe bundels,
maar gezien de kosten (€ 20,- per stuk) zijn wij tot nu toe niet overgegaan
tot aanschaf. Rekening houdend met topdagen zouden we 200 bundels
moeten aanschaffen, dat betekent een uitgave van € 4.000,--. Hetgeen,
gezien onze financiéle positie, niet verantwoord zou zijn. Om toch de
bundels te kunnen aanschaffen willen we de 2° collecte voorlopig hiervoor
bestemmen. Mogen we op uw financiéle steun rekenen!

Bijdrage parochieblad.

In dit nummer van het parochieblad treft u wederom een verzoek aan voor
uw vrijwillige bijdrage aan de kosten van het parochieblad.

Namens het bestuur bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage.

André Klaassen,
penningmeester

Noteer alvast in uw agenda:

30 november 2014

Op deze zondag zal het parochiebestuur

verantwoording afleggen over 2013

en mededelingen doen over de fusie en andere actuele zaken.
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Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Folders

Het bisdom Breda heeft over de sacramenten in de RK kerk een aantal
folders uitgegeven.

Bij gelegenheid worden deze folders aan de parochianen ter beschikking
gesteld. De eerste folder zal worden uitgedeeld op 23 november. Het gaat
over het eerste sacrament: het doopsel. Die zondag is er dan ook een
doopviering. De eerstvolgende folder gaat over de eucharistie. Deze folder
wordt aangeboden op Sacramentsdag, 7 juni 2015. Over andere folders later
meer.

Sint Stephanus

In het vorige parochieblad hebben we parochianen opgeroepen om foto’s
van andere Stephanus-kerken ter beschikking te stellen voor de vitrine. Ook
beeldjes (niet te groot) van Sint Stephanus zijn van harte welkom. De
naamgever van onze parochie heeft op 26 december zijn naamdag en geldt
als de eerste martelaar van het christendom. Bijdragen kunnen worden
ingeleverd bij onze koster Piet Krijnen.

Adventsactie: wij willen naar school

Voor dit Adventsactie-project blijven we relatief dicht bij huis. In het
Europese Roemenié leven veel zigeuners, of beter gezegd: Roma. Ze
hebben het vaak moeilijk. In de hoofdstad Boekarest bijvoorbeeld zitten
veel Roma vast in een vicieuze cirkel: ze leven in diepe armoede, ze volgen
geen onderwijs omdat de aanschaf van schoolmaterialen geld kost en ze
moeten bedelen om hun dagelijks eten bij elkaar te kunnen schrapen.
Tienerzwangerschappen, afwezige vaders en discriminatie zijn aan de orde
van de dag. Omdat ze niet of nauwelijks onderwijs hebben gevolgd, is het
voor de meeste Roma vrijwel onmogelijk een baan te vinden. Bedelen en
‘de straat’ zijn dan vaak de enige opties. Bovendien heeft ook in Roemenié
de crisis toegeslagen. De algemene levensstandaard is daardoor nog altijd
erg laag. Dit maakt het voor de Roma extra moeilijk zich aan die negatieve
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spiraal van armoede en gebrek aan opleiding te ontworstelen.

Xavier de Carmantrand zet zich met een team vrijwilligers in voor de Roma
in het zuidelijk deel van Boekarest. De wijk waarop zij zich richten, is
berucht om zijn geweld, armoede, diefstal en drugshandel. De huizen in de
wijk zijn ronduit slecht. In een woning van 15m2 wonen vaak vier tot zeven
mensen, zonder douche of verwarming. Sommige mensen leven zelfs in
krotten.

Xavier de Carmantrand en zijn team zorgen ervoor dat de Roma-kinderen
uit deze achterstandswijk naar school kunnen. Ze betalen voor de
schoolmaterialen, zoals schriften en pennen en de kosten voor een warme
maaltijd, tussen de middag. Sociaal werkers houden in de gaten hoe het op
school gaat met de kinderen. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat de
kinderen die onder de hoede staan van Xavier en zijn mensen, langer naar
school gaan dan andere Roma-kinderen en vaker een diploma halen. Ze
hebben dus een beter toekomstperspectief.

In de adventstijd zullen we collecteren voor dit goede doel.

Adventskaarsen

In de weken voorafgaand aan de adventstijd (1 advent op 30 november)
zijn er weer adventskaarsen te koop voor €2,50 per stuk. Na de viering kunt
u zich richten tot de koster.

Kerststal opbouwen tijdens de adventstijd

Gedurende de adventsvieringen zal stapje voor stapje de kerststal worden
ingericht. De kinderen wordt gevraagd om het kribje, de schapen, de
herders enz. een plaatsje in de stal te geven. Hierdoor zal de kerststal dan
ook eerder in de kerk te zien zijn dan andere jaren. In het begin is de stal
nog kaal, maar gaandeweg zal er steeds meer ‘leven’ in en rondom de stal te
zien zijn. Hopelijk draagt deze rode draad ook weer bij tot inspirerende
vieringen in de adventstijd.

Met hartelijke groet, namens de werkgroep Liturgie,

Taco Hofland.
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Werkgroep Contactpersonen

Er is een verandering in de bezetting van onze werkgroep ontstaan. Twee
dames hebben het contactwerk neer moeten leggen. Annie van Dijk om
privé-redenen en Wieke Schoemaker wegens een verhuizing naar
Hardenberg. We zijn beide dames erg dankbaar voor hetgeen ze gedaan
hebben voor onze parochie.

Wieke was onze contactpersoon voor de jongeren. Nu zoeken we een jonge
parochiaan, die het leuk zou vinden om contacten te leggen en om te gaan
met leeftijdgenoten in onze parochie en mee te draaien in onze werkgroep.
Als jij denkt ,dit is iets voor mij, meld je dan aan bij onze werkgroep.

Hieronder de namen van alle contactpersonen en hun telefoonnummer die
U als parochiaan kunt bellen voor het bezoekwerk en aan wie u kunt vragen
kunt stellen betreffende de parochie.

Van de projectgroep 50 +

Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt, zijn we weer gestart met de

50 + groepen op de maandagmiddag en de dinsdagmorgen.

Tijdens onze parochiedag op 7 september jl. kwam de vraag of er misschien
ook een gespreksgroep op een avond georganiseerd kan worden.

Er zijn nogal wat mensen die overdag niet kunnen.

We hebben er met pastor Gies over gesproken. Zij was erg enthousiast, dat
wij als projectgroep dit wel zagen zitten.

Het lijkt ons opnieuw een uitdaging en wij willen dit ( als er genoeg
aanmeldingen zijn!) proberen te organiseren.

We willen een open informatieve avond organiseren op maandag 1
december a.s. om 20.00 uur in het parochiezaaltje van de St.
Stephanuskerk om het een en ander toe te lichten en wat u kunt verwachten.
Bovendien willen we kijken of we een gezamenlijke avond kunnen vinden
en wanneer we kunnen starten.

Zelf hadden we gedacht om in de maand januari te starten, en dit seizoen 4x
bij elkaar te komen en wel 1x per maand.

Spreekt u dit ook aan en vindt u het interessant om met anderen over
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belangrijke levensvragen te praten, schroom dan niet om u zo spoedig
mogelijk aan te melden.
Het kan alleen maar doorgaan met een minimum van 8 deelnemers.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op de informatieavond aanwezig te
zijn dan kunt u onderstaand telefoonnummer bellen voor meer informatie.

Informatie en / of aanmelding: Annemarie Pragt
Tel.0522-253909
E-mail: anjo.pragt@planet.nl

Uit de parochie. ..

Parochiedag 2014
De zondag begon met een mooie Woord- en Communieviering onder
leiding van pastor Gies, begeleid door ons jongerenkoor.

Toen naar het feestelijk deel.

Van begin tot einde:
- Een heerlijke kop koffie met lekkers
- Een gevarieerde lunch
- Een kopje koftie, thee of glas limonade.
- Een borrel v66r de maaltijd.
- Een kop soep naar keuze.

- Een zeer gevarieerde maaltijd en tussentijds gezellig bekenden
ontmoeten.

Fantastisch! Hartelijk dank aan alle vrijwilligers!
Toch ontbrak er nog iets.

Waarom hebben we voor en na het eten een dankgebedje vergeten?
Daar hebben wij toch ons geloof voor?

Georgina Gigengack
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Gezamenlijke sobere wintermaaltijd
voor de Adventsactie

Na het succes van de gezamenlijke maaltijd voor de Vastenactie,
organiseert de werkgroep Diaconie/PCI opnieuw een gezamenlijke
maaltijd om geld in te zamelen voor de adventsactie

en om elkaar in een koude tijd rond een warme maaltijd te ontmoeten.
Houdt u de datum vast vrij in uw agenda: 17 december om 18.00 uur.
Nadere informatie volgt via de website, mededelingen in de kerk en in het
volgende parochieblad.

Oproep: Stemmen gezocht voor het gemengd koor

Het gemengd koor bestaat uit 20 leden en ondersteunt de vieringen
van de Stephanuskerk gemiddeld eenmaal per vier weken en tijdens
kerkelijke hoogtijdagen. Het gemengd koor heeft een breed repertoire
van liederen van o.a. Huub Oosterhuis, het liedboek Gezangen voor
Liturgie en Taizé-liederen. In principe kan iedereen meedoen. Wel is
het wenselijk dat je muzikaal bent ingesteld en daarom nemen we bij
nieuwe leden een stemtest af die met name wordt gebruikt om te
kijken bij welke stemgroep je het beste past. We repeteren op
dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in de kerk. Een enkele keer
(bijvoorbeeld voor hoogtijdagen) wordt er extra gerepeteerd. Wil je
meer informatie over het gemengd koor of wil je vrijblijvend een
repetitie bijwonen, neem dan contact op met de dirigent: Jos Bouman
tel. 0522-851100 of mail jos.bouman@gmail.com. We zijn met name
op zoek naar tenoren en sopranen. Bassen en alten zijn uiteraard ook
welkom.
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MO Oi Wel! Zet het vast in je agenda!

Gemoedelijk en muzikaal, kom in de kerstsfeer met een eigentijds en
verwarmend optreden.

14 december 14.00 uur kerstconcert in de Stephanuskerk .

Halverwege de advent brengt de 4-mans band Mooi Wel! je in de juiste
sfeer. De band is gespecialiseerd in harmonische meerstemmigheid. Aan de
piano oud-parochiaan Bertrand Pragt die in de jaren '80-'90 het
jongerenkoor begeleidde.

Hun kerstmuziek zal bestaan uit popsongs, soms met een knipoog naar jazz,
klassiek en Nederlandstalige kleinkunst. Akoestische warme klanken: zang,
piano en sopraansax.

Het optreden wordt afgewisseld door prachtige vierstemmige Christmas
Carols a capella uitgevoerd door een dubbel-kwartet.

Kortom, heerlijke muziek voor alle leeftijden.
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Uit het samenwerkingsverband . . .

Zo gedenken we onze dierbare overledenen door het jaar heen

Meppel

15

Stephanusvuur jaargang 59 — nr 6



Hoogeveen

Beilen
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Adventsactie 2014

LEVEN VANUIT HET LICHT

Het is weer - bijna — zover, het wordt weer Advent.
In het aarde-donker ontsteekt God een Licht.

Buiten de aandacht van de wereld wordt het geboren.
De mensen hebben het er moeilijk mee.
Pas heel langzaam sluiten enkelen zich bij Hem aan.

‘Mens van God’ wordt Hij genoemd.
In Hem verscheen het licht van God.
Gods-onmogelijk, in onze ogen.

Ze zijn er ook vandaag.
Mensen die, in Zijn spoor,
‘licht zijn van God’ zijn.

We ontmoeten ze in tien projecten

die de Adventsactie ons weer aanbiedt,
om ons concreet voor in te zetten.
Mensen die het Licht vertrouwen

en er uit leven.

Voor wie het geluk hebben ze te ontmoeten
wordt het leven lichter.

Ze staan op uit duisternis en gaan geloven
in wat onhaalbaar lijkt.

We delen hun verlangen.
We vertrouwen de mens die van God kwam.
We geloven in Zijn toekomst.

Kies een project,organiseer uw eigen actie,
en steek elkaar aan.
Zie uit naar het licht. Het wordt onder ons geboren.
Herman Agterhoek,
missiesecretaris bisdom Groningen Leeuwarden.
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Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerder kerkgebouw Herman Knape 0522 259726
Klein onderhoud / Koster codrdinator Piet Krijnen 0522 254159
Algemeen onderhoud gebouw Piet Alkemade 0522 262517
Buitenonderhoud Anton Stortelder 0522 252304
Interieur verzorging Marian Jansen 0522 258575
Beheerder begraafplaats Jan Faber 0522 241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Advent en Kerst” van het Stephanusvuur jaargang 59-7
moeten de bijdragen voor 3 december bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 10 december 2014

tot 28 januari 2015.
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen

donderdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Beilen

zondag 11.00 uur

Het Erfdeel

zondag 10.00
uur

Zondag J. Okonek J. Okonek F. Groen
02-11-2014 eucharistieviering eucharistieviering
Donderdag J. Okonek
06-11-2014 eucharistieviering
Zondag J. Okonek J. Okonek F. Groen
09-11-2014 eucharistieviering eucharistieviering
Donderdag J. Okonek
13-11-2014 eucharistieviering
Zondag D. Gies D. Gies G. Naber
16-11-2014 woord+communie woord+communie
Donderdag J. Okonek
20-11-2014 eucharistieviering
Zondag DOLP DOLP F. Groen
23-11-2014 K. Stroop
Donderdag J. Okonek
27-11-2014 eucharistieviering
Zondag J. Okonek J. Okonek K. Stroop
30-11-2014 eucharistieviering eucharistieviering
Donderdag J. Okonek
04-12-2014 eucharistieviering
Zondag D. Gies D. Gies F. Groen
07-12-2014 woord+communie woord+communie 19.00 Taizé-
viering

Donderdag J. Okonek
11-12-2014 eucharistieviering
Zondag J. Okonek J. Okonek W. Sarolea
14-12-2014 eucharistieviering eucharistie +

boeteviering
Donderdag J. Okonek eucharistie
18-12-2014 + boeteviering
Zondag D. Gies D. Gies F. Groen
21-12-2014 woord+communie woord+communie
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